Nieuws(brief)...

Een heuse nieuwsbrief van FCV, dat is al nieuws op zich.
Andermaal een initiatief dat onderschrijft dat we iedereen
die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met de
club zoveel mogelijk willen informeren over het wel en wee
binnen onze vereniging. Bovendien een extra medium om
iedereen nog beter te kunnen bijpraten over de dingen die
we doen, wanneer, waarom, voor wie en met wie.

En dan hadden we de laatste tijd over nieuws al niet te
klagen, of misschien ook wel... Woordtovenarij op het
gemeentehuis maakte uiteindelijk niet helemaal duidelijk
op welke manier we wel of niet in een kwaad selectie-
daglicht werden gezet. De krant haalde het echter, tot
teleurstelling van vele clubmensen, wel. Inmiddels is het
gelukkig geen nieuws meer dat deze beschuldigingen
volledig onterecht waren.

In diezelfde krant kwam ook veel nieuws over de gemeen-
telijke sportvisie voorbij, waarbij vooral bleek dat er
kennelijk nog veel ruimte is voor overleg en keuzes.

Dat laatste is goed om te weten want de voorgestelde
veranderingen kunnen voor onze club zeer ingrijpend zijn.
Daar is de komende tijd dus nog wel wat nieuws van te
verwachten, waarbij het onze uitdaging is om voor langere
tijd de juiste keuzes te maken. Afgaande op het laatste
nieuws gaat de gemeente zich bij ons melden voor een
inhoudelijk vervolg. Wordt dus vervolgd !

Wat voor de meesten van jullie geen nieuws meer is, is dat
het nog steeds goed gaat met FCV. Alle accommodatie-
perikelen ten spijt staat er een gezonde club met een
groeiend ledenaantal, hoewel dat laatste nog steeds geen
doel op zich is. We ballen er inmiddels met 34 jeugd- en 10
seniorenteams wekelijks op los. Dat dit allemaal grotend-
eels in goede banen verloopt komt natuurlijk vooral door
de inzet van al die fantastische FCV-vrijwilligers die we
steeds weer kunnen binden. Onze sponsors zijn trouw en
zo nu en dan weten we gelukkig ook weer nieuwe onder-
nemers te boeien. Da’s geen nieuws hoor ik u denken.

Dat klopt, maar we kunnen het evengoed niet vaak genoeg
melden. Gewoon omdat we het fantastisch vinden en er
eigenlijk ook apetrots op zijn. Veel leesplezier en tot FCV'!

“

toter, voorzitter

FCV’7, dé nieuwe kasspekker van de club.

Wij zijn als het 7e van FCV het troste nieuwe team van de
gezelligste club van Venlo. Vooralsnog hebben we ons
alleen kunnen laten gelden tijdens de derde helft, waarbij
we elke week drie punten hebben weten te veroveren en
dus stijf bovenaan staan op de ranglijst. Helaas blijft het
sportieve resultaat tijdens de eerste twee helften vooral-
snog uit, maar met het volste vertrouwen wordt er elke
vrijdag volop getraind om zondag weer goed voor de dag
te kunnen komen. Samen met de steeds toenemende
wedstrijd ervaring zorgt dit ervoor dat we elke week beter
voor de dag komen en de eerste punten niet lang meer op
zich kunnen laten wachten.

We bestaan als team uit een hele diverse spelersgroep.

Er spelen mannen met groen bloed, maar ook voetbal-
debutanten en overstappers van onder andere Venlosche
Boys en IVO Velden. We zijn in vergelijking met andere
seniorenteams een vrij jong team, met ook een aantal
spelers die door zijn komen stromen vanuit de eigen jeugd.
Waar we momenteel nagenoeg elke week gastspelers van
andere seniorenteams en de jeugd op moeten stellen,
hopen we ervoor te zorgen dat we vanaf de tweede
seizoenshelft met een volledig eigen elftal voor de dag
kunnen komen, daarom voegen we elke week nieuwe
spelers toe aan onze selectie.

Met een origineel Instagram account (@fcv_venlo7)
worden onze trouwste fans op de hoogte gehouden van
de wedstrijden, ranglijsten en de absoluut niet te missen
kantine-avonden.

We hopen als waar vriendenteam, bij FCV nog lang te
kunnen genieten van het groenste gras en de lekkerste
pilsjes van Venlo!
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BALLEN, BOEIEN en BINDEN

Het is het jaar 2012... Wij gaan als ouders op zoek naar een
voetbalvereniging voor onze zoon. Zelf geen ervaring
hebbende met voetbal gaan we op onderzoek uit.

Lees: we kijken op internet. 2 verenigingen liggen op min
of meer dezelfde afstand van ons huis. Volgende stap: wat
is de contributie? Nou dat bleek een stevig verschil. En daar
kwam bij dat de ene vereniging bij aanmelding ook een
keuze in vrijwilligerswerk eiste en de ander niet. Als ik een
hele goede ouder was geweest was ik vanzelfsprekend bij
beide verenigingen gaan kijken, sfeer geproefd om
vervolgens te bepalen bij welke vereniging mijn zoon past.
Dit hebben we niet gedaan. Plat gezegd gaf de contributie
en de niet verplichting tot vrijwilligerswerk de doorslag en
zo werd onze zoon lid van FCV. (ik weet, het is niet heel
netjes maar het is wel eerlijk).

Warm welkom...

En toen werden we gegrepen..... door clubgevoel.
Vanaf dag 1 hebben wij ons thuis gevoeld bij FCV. Zowel
voor onze zoon als voor ons was het een warm bad.

In de eerste jaren heeft mijn man als begeleider bij de
elftallen waar onze zoon in speelden vrijwillig geholpen.
Binnen FCV heb ik als ouder ervaren dat er voor ieder kind
plekis. Ik heb met enige regelmaat bij de andere verenigin-
gen waar wij lid van zijn gezegd, als je iets wil leren over
hoe je een goed jeugdbeleid voert ga eens kijken bij FCV.
Gaat er dan niets fout? Zeker wel. En net als bij iedere
andere vereniging zijn er ouders ontevreden. Ik heb zelf
ook mijn tong afgebeten toen mijn zoon in een elftal
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terecht kwam waarvan ik vond dat hij daar niet thuishoor-
de. Ik besloot er niets van te zeggen. Waarom niet? Omdat
mijn zoon het prima vond in dat team. Sterker nog de
samenhang tussen de teams bij FCV wordt zo positief
gestimuleerd dat het een club is met veel verbinding.

Zelf heeft hij dat seizoen als een van zijn leukste ervaren.
Hij werd kampioen met een zoals het voor hem voelde
vriendenelftal en werd tot zijn grote verrassing ook nog
eens speler van het jaar. De wisselbeker heeft een jaar lang
naast zijn bed gestaan.

Mensen maken het verschil...

De vele vrijwilligers maken FCV tot de warme en laagdrem-
pelige vereniging die zij is. Lilian die ik jarenlang iedere
zaterdagochtend de bardienst zie draaien. Ron die al
jarenlang mijn zoon leert dat voetbal niet alleen een
verdomd mooi spel is maar draait om plezier, vriendschap
en respect. Bert die werkelijk van iedere huldiging voor
iedere speler individueel een treffend woordje heeft.

En al die mensen die ik nu niet noem, sterker nog die ik
waarschijnlijk niet zie maar die er voor zorgen dat de
velden beschikbaar zijn de kleedkamers schoon en ga zo
maar door. Die mensen zorgen voor de binding. De binding
die wij als ouders vanaf dag 1 hebben gevoeld bij FCV.

En ja het is heerlijk om met een groep leuke enthousiaste
moeders (jaja er is een fanatiek clubje moeders ontstaan
die minstens zo fanatiek zijn als de vaders ;-)) langs de lijn
mee te leven met de jongens. Ook dat doet goed.

Kortom FCV maakt waar, waar ze voor staat: ballen, boeien
en binden. Het begon ook voor ons met ballen vervolgens

raakten we geboeid en inmiddels voelen we ons verbond-

en. En laat helder zijn dat dat niet vanzelfsprekend is.

Dat is gewoon bijzonder, dat is FCV.

Kirsten Werps

Activiteitenkalender:

11/11  Start Jumbo spaaractie

30/11 Sinterklaasmiddag

13/12  Bierpongtoernooi

27/12  Dart Toernooi

04/01 Nieuwjaarsreceptie en Schrobbelér toernooi

01/02 Start voorjaarscompetitie jeugd

02/02 Hervatting competitie senioren
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